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Gods adem geeft Leven 

 
Heb jij ook wel eens het gevoel dat je veel lijden en onrecht om je heen ziet? 

Mensen die elkaar pijn doen. Mensen die worstelen met het leven. Mensen die 
hoop missen in hun leven?  
Waar is God te midden van die omstandigheden? En wat is onze rol daarin? Daar 

gaan we vandaag naar kijken.  
 

We gaan kijken naar de Bijbeltekst die we ook boven het beleidsplan 2023 
hebben gezet. We hebben binnenkort onze jaarvergadering, je ontvangt 
binnenkort de uitnodiging en de stukken hiervoor. Het is een tekst die deel 

uitmaakt van een groter verhaal. We gaan deze tekst zo lezen. Maar ik wil het 
even inleiden door kort terug te kijken op de preken van de afgelopen weken.  

 
8 januari: (Hans) 
Een uitnodiging om te groeien in geloof. Geloven heeft vooral te maken met God 

leren kennen en Hem leren vertrouwen. 
 

15 januari: (Philip) 
God is trouw. Niets kan ons scheiden van zijn liefde.(Romeinen 8:38) Gods 

belofte, verpakt in zijn naam: ‘Ik ben die ik ben, Ik zal er zijn”. (Exodus 3:14) 
 
Een krachtige waarheid. God is onveranderd. Niets kan ons scheiden van zijn 

liefde. Hij is altijd bij ons. Dat is wat Hij beloofd heeft. 
 

22 januari: (Krijn Verhagen) 
God ziet het lijden:  
‘Ik heb gezien hoe ellendig Mijn volk in Egypte er aan toe is,  

Ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord 
Ik weet hoe ze lijden’ (Exodus 3:7) 

De roeping van Mozes: ‘Daarom stuur Ik jou nu naar de farao: jij moet mijn volk, 
de Israëlieten, uit Egypte wegleiden.’ (Exodus 3:10) 
 

God ziet het lijden in deze wereld en is vastbesloten om er, samen met de 
mensen die hem kennen, wat aan te doen. 

God werkt samen met mensen…met Mozes…met jou en mij. 
Dan gaan we nu naar de tekst van vandaag, tevens de tekst die boven ons 
jaarplan staat. Het is een ongelooflijk uitdagende en hoopvolle tekst: 

 

Ezechiël 37 
5Dit zegt God, de HEER: Beenderen, Ik ga jullie adem geven zodat jullie tot leven 

komen. 

 

Als je dit zo, geïsoleerd, leest is dit een wat wonderlijke tekst. 
Het zijn woorden uitgesproken door de profeet Ezechiël. 

Zijn naam betekent: “God is sterk” of “God maakt sterk”. 
 
De situatie is als volgt. 

We bevinden ons in de zesde eeuw voor Christus. Koning Nebukadnezar had 
Jeruzalem veroverd, de tempel vernietigd en een groot deel van het volk Israël 

meegevoerd naar Babel, waar ze in ballingschap leefden.  
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De profeet Ezechiël verbleef bij de ballingen en volbracht daar zijn taak om het 

volk te bemoedigen en te onderwijzen.   
 

Je kunt je voorstellen dat dit voor de Israëlieten een zware tijd was. Ze 
verlangden naar vrijheid, ze verlangden ernaar om terug te keren naar hun eigen 
land. Maar het was ook een tijd waarin veel mensen de hoop hadden opgegeven. 

De moed was hen in de schoenen gezakt. 
 

En het is in deze tijd dat de profeet Ezechiël spreekt. We lezen even de hele 
passage. 
Ezechiel 37 
1Ik werd opnieuw door de hand van de HEER gegrepen. Zijn geest voerde mij 
mee en Hij zette mij neer in een dal vol beenderen. 2Ik moest er aan alle kanten 

omheen lopen, en zo zag ik dat er verspreid over het dal heel veel beenderen 
lagen, die helemaal waren uitgedroogd. 3De HEER vroeg mij: ‘Mensenkind, 
kunnen deze beenderen weer tot leven komen?’ Ik antwoordde: ‘HEER, mijn 

God, dat weet U alleen.’ 4Toen zei Hij: ‘Profeteer, en zeg tegen deze beenderen: 
“Dorre beenderen, luister naar de woorden van de HEER! 5Dit zegt God, 

de HEER: Beenderen, Ik ga jullie adem geven zodat jullie tot leven komen.  
6Ik zal jullie pezen geven, vlees op jullie laten groeien en jullie met huid 

overtrekken. Ik zal jullie adem geven zodat jullie tot leven komen. Dan zullen 
jullie beseffen dat Ik de HEER ben.”’ 
 
7Ik profeteerde zoals mij was opgedragen. Zodra ik dat deed hoorde ik een 
geluid, er klonk een geruis van botten die naar elkaar toe bewogen en zich 

aaneenvoegden. 8Ik zag pezen zich aanhechten en vlees groeien, ik zag hoe er 
huid over de botten heen trok, maar ademen deden ze nog niet. 9Toen zei Hij 
tegen mij: ‘Profeteer tegen de wind, profeteer, mensenkind, en zeg tegen de 

wind: “Dit zegt God, de HEER: Kom uit de vier windstreken, wind, en blaas in 
deze doden, zodat ze weer gaan leven.”’ 10Ik profeteerde zoals Hij mij gezegd 

had, en de lichamen werden met adem gevuld. Ze kwamen tot leven en gingen 
op hun voeten staan: een onafzienbare menigte. 
 

Dit is een bekende profetie. Natuurlijk was dit woord in de eerste plaats voor een 
ontmoedigd volk dat in ballingschap verkeerde. Ezechiël bemoedigde het volk 

met profetieën over Israëls toekomstige herstel. 
 
En als je de geschiedenis kent, het volk keert niet lang hierna terug naar Israël, 

de tempel wordt herbouwd en er komt weer voorspoed. Dood verandert in 
Leven. 

 
Het is een profetie waarin God leven brengt in een hopeloze situatie. God heeft 
gebroken harten veranderd in hoopvolle harten. Maar God doet dat niet alleen. 

Hij geeft de profeet een opdracht om te spreken tegen de dode doodsbeenderen. 
Het is nodig dat de profeet instemt met Gods plan. Ze doen het samen… 

 
En dan worden de botten bekleed met pezen, huid en spieren. Het worden 
lichamen. Maar ze ademen nog niet. 

En weer krijgt de profeet een opdracht: 
 

“Dit zegt God, de HEER: Kom uit de vier windstreken, wind, en blaas in deze 
doden, zodat ze weer gaan leven.” 
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En weer gehoorzaamt de profeet, hij doet wat God van hem vraagt: 
10Ik profeteerde zoals Hij mij gezegd had, en de lichamen werden met adem 

gevuld. Ze kwamen tot leven en gingen op hun voeten staan: een onafzienbare 
menigte. 
----- 

Hoewel deze profetie is uitgesproken in een specifieke situatie, een specifiek 
moment in de geschiedenis, zit er een universele boodschap in verpakt. Een 

boodschap voor ons. 
 
We leven namelijk in een wereld die je zou kunnen vergelijken met het dal vol 

met doodsbeenderen. Er is lijden, er is onrecht. Mensen doen elkaar pijn. Het 
ontbreekt mensen aan hoop.  

 
Wat kunnen wij vandaag met deze prachtige tekst uit Ezechiël? 
 

-Het eerste is ‘dat God onze moeilijkheden ziet’. Ons lijden laat hem niet koud. 
Hij is betrokken bij onze levens. Hij is niet alleen betrokken bij het volk Israël, of 

alleen betrokken bij gelovigen. God ziet het lijden van alle mensen op deze aarde 
en hij is bewogen hierover. 

 
Gods Plan met deze wereld is om Leven te brengen, daar waar de dood heerst. 
Dat is wat Jezus zegt: 

Johannes 10 
10Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar Ik ben 

gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. 
 
-God ziet jouw lijden. God ziet de stukjes ‘dood’ in jouw leven. Hij ziet waar jij 

herstel nodig hebt. Ieder mens heeft herstel nodig, sommigen wat meer dan de 
ander, maar iedereen heeft herstel nodig. Sommigen hebben meer schade 

opgelopen in het leven, dan de ander. Als je weinig schade hebt opgelopen is dat 
geen verdienste, maar is dat genade, een geschenk. De één wordt in een veilig 
en liefdevol gezin geboren, de ander wordt in de hel geboren… 

God ziet je… 
 

-God ziet het lijden/onrecht in de wereld om ons heen. Hij kijkt met compassie 
naar alle gebrokenheid.  
Matteus 9 
36Toen Hij (Jezus) de mensenmenigte zag, voelde Hij medelijden met hen, omdat 
ze uitgeput en hulpeloos waren, als schapen zonder herder. 37Hij zei tegen zijn 

leerlingen: ‘De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders.  
 
We leven in een wereld die je zou kunnen vergelijken met het dal vol met 

doodsbeenderen. Er is lijden, er is onrecht. Mensen doen elkaar pijn. Het 
ontbreekt mensen aan hoop. 

 
En ik geloof dat wij als gemeente, als kinderen van God dezelfde opdracht 
hebben als de profeet Ezechiël. 

We hebben een profetische roeping. 
We zijn als gemeente, als kinderen van God geroepen om hoop en leven uit te 

spreken over de vallei van de dood.  
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Ezechiël 37 
5Dit zegt God, de HEER: Beenderen, Ik ga jullie adem geven zodat jullie tot leven 

komen. 

 
We hebben geen toestemming nodig van de mensen die lijden. We mogen Leven 
uitspreken omdat dit de opdracht van de Heer is. 

 
Ik geloof dat als we dit gaan doen, als we Leven gaan uitspreken over situaties 

van lijden, van onrecht, van gebrokenheid, van dood, dat God Leven en herstel 
gaat brengen. 
 

Jezus wacht op ons: 37Hij zei tegen zijn leerlingen: ‘De oogst is groot, maar er 
zijn weinig arbeiders.  

 
Onze bijdrage is gering. Wij mogen instemmen met wat God wil doen… 
 

Ezechiël 37 
5Dit zegt God, de HEER: Beenderen, Ik ga jullie adem geven zodat jullie tot leven 
komen. 

 

De adem is een beeld van de Heilige Geest. Zoals God de levensadem in de neus 
blies van Adam, zo brengt de Heilige geest, nieuw leven. Dat leven is een 
geschenk van God. Jezus zegt: 

 
Johannes 6 
63Het aardse bestaan leidt tot niets, het is de Geest die levend maakt. Wat Ik 
gezegd heb is vol van Geest en leven. 
 

Het is de Geest die levend maakt. Dankzij de heilige Geest zijn wij verbonden 
met het Leven van God.  

 

Ezechiel 37 
9……“Dit zegt God, de HEER: Kom uit de vier windstreken, wind, en blaas in deze 
doden, zodat ze weer gaan leven.” 

 

Afsluiting 
Gods Plan is een fantastisch plan. 
 

-Hij wil herstel brengen in jouw leven. 
-Hij nodigt je uit om dagelijks, zijn adem, zijn leven, te ontvangen. Hij daagt je 

uit om je bewust uit te strekken naar een leven vol van de Heilige Geest. Vol van 
het Leven van God. 
 

-En als gemeente mogen we leven in onze profetische roeping. We zijn geroepen 
om Leven uit te spreken over ons land, over je gezin, je buurt, je collega’s, over 

de Haagse Beemden, over Breda 
 

Ezechiël 37 
5Dit zegt God, de HEER: Beenderen, Ik ga jullie adem geven zodat jullie tot leven 

komen. 

AMEN 


